
168H
Thomas Koevoets & Nina Van de Ven
Het project is ongeveer 2 weken geleden gestart en 
ons uitgangspunt is om een moderne 
Egyptische tombe te maken voor een semi fictief 
persoon. De persoon is een wat oudere man, van der 
Velde genaamd. Hij drinkt heel de dag 
Schultenbräu, draait zware Van Nelle terwijl hij naar 
de Duitse televisie kijkt en krieltjes bakt in veel te veel 
bak&braad. Van der Velde is nog niet helemaal dood, 
je zou het klinisch dood kunnen noemen dus het is 
tijd om alvast te denken aan zijn toekomst. Thomas 
Koevoets is bezig met een mummie en Nina van de 
Ven richt zich op een lijkwade. Wij hopen dat we 
aan het eind van deze week deze twee onderdelen 
van de tombe kunnen samenstellen tot één beeld.



De digitale besprekingen hebben zich ontwikkeld in 
een installatie voor meneer van der Velde.
De samenwerking tussen Nina van de Ven en Thomas 
Koevoets heeft vooral plaatsgevonden in de lucht via 
de satelliet van whatsapp. Dit past goed bij het 
concept van 168H. Uiteindelijk zijn de beelden van de
twee verschillende kunstenaars tot één werk bijeen 
gebracht en zie je dat de verschillende 
handtekeningen samen een vreemde sfeer uitstralen. 
Een tombe voor meneer van der Velde die nog net niet 
dood is maar al wel goed onderweg. 

Met wat meer tijd was het waarschijnlijk een beter 
geheel geworden. Tijdens het samenvoegen kwamen 
er steeds meer denkbeeldige objecten bij die het werk  
sterker zouden maken, toch zijn we niet ontevrede 
over wat we in 168 uur hebben gemaakt.


